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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J.Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J.Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 30 augustus- 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
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Word je opeens geroepen... 
In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij 
antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ Handelingen 9: 10 
 
Zomaar iets wat me opvalt in het bekeringsverhaal van de apostel Paulus: een ‘klein verhaal’ in een ‘groot 
verhaal’. Want wie let er nu op iemand als Ananias in het grote verhaal van de bekering van Paulus? 
Misschien hebt u ook nog nooit zo op hem gelet. Ik heb in elk geval jaren lang min of meer over Ananias 
heen gekeken. Alsof hij een betrekkelijke onbelangrijke figurant was. Zo gaat dat toch. Ook met ons: wie let 
er nu op zo’n klein mens als ik? 
Als je zo wat over jezelf nadenkt (als mens en christen), wòrd je misschien ook wel spontaan bescheiden: 
wie ben ik immers dat ik iets bijzonders zou meemaken of doen. Ik word vast nooit geroepen voor zoiets. 
En misschien blijf je ook wel liever wat uit de schijnwerpers. Laat anderen maar opvallen. Van die Paulus-
figuren bijvoorbeeld. 
 
Groot verhaal: Paulus 
Ja, Paulus… Wie kent Paulus niet? Met het verhaal van zijn roeping en bekering en al zijn reizen en brieven 
(het halve Nieuwe Testament vol) kun je niet zeggen dat hij niet opvalt. En trouwens, voor zijn bekering viel 
hij ook al op. Daar zorgde hij wel voor. Hij zou wel eens even vanuit zijn ‘roepingsbesef’ de mensen die 
Jezus volgden op het, in zijn ogen juiste, pad terugbrengen. Op mensen als die Saulus, zoals hij zich toen 
nog noemde (saulus = ‘gebedsverhoring’; en wat was hij trots op die naam...), zit eigenlijk niemand te 
wachten! Mensen die met geweld hun visie opdringen. 
Het is maar goed dat die Saulus door Jezus staande werd gehouden. Saulus van Tarsus werd daardoor 
Paulus (paulus = ‘kleintje’). En sindsdien was hij zo vol van Jezus dat zijn hart en mond en pen overliepen 
van Gods liefde, die hij in Jezus had leren kennen. Hij had het sindsdien nooit meer over zichzelf. Mooi 
effect heeft het toch als Jezus je roept... 
 
Klein verhaal: Ananias 
Toch blijft het jammer dat mensen als Ananias zo gemakkelijk vergeten worden. Dat wel eens vergeten 
wordt dat juist kleine mensen zonder grootse verhalen, vaak zo heel belangrijk zijn. Wat had Paulus daar in 
Damascus immers moeten beginnen als Ananias er niet was geweest? Als die Ananias niet op een heel 
kleine en stille manier Jezus had horen roepen? Als die kleine Ananias niet toen aan Paulus was gaan 
vertellen over Jezus. Over dat God toch wel van kleine mensen houdt? Om hem te zeggen: ‘Saul, broeder, ik 
ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan je verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen 
dat je weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ En Ananias was ‘alleen maar’ een leerling; niet 
eens een oudste ofzo... 
 
Kleine vraag 
Zo zie je maar dat de kleinste mensen in de gemeente wel eens voor een heel belangrijke taak worden 
geroepen. Ananias ging na enig aandringen toch naar Saulus toe. Dat was een lastig bezoek – dat achteraf 
trouwens enorm meeviel! En dankzij die kleine mannen die luisterden naar Jezus’ stem, is het Evangelie 
uiteindelijk helemaal tot bij ons gekomen… Dat is toch geweldig! Blijft er natuurlijk nog één vraag liggen: of 
wij misschien ook wel eens geroepen worden om een goed en genadig medemens/medegelovige te zijn, 
die zich ondanks alles wil inzetten voor (soms lastige) medemensen.       
           ds. Johan Prosman 
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HET KERSPEL: 
Maandsluiting: 28 juli om 19.00 uur 
 o.l.v. ds. Marjan van Hal 
 organist: dhr. Hidde Visser  
 
Maandsluiting: 25 augustus om 19.00 uur 
 o.l.v. ds. Johan Prosman 
 We vieren het Heilig Avondmaal 
 organist: dhr. Jannes Lopers 

 
 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

25-07 Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve1   84 jaar 
27-07 Mevr. A. Hoorn-Rodermond,Reggersweg 13 H 88 jaar  
31-07 Mevr. J. Brals-Warnders,Veneweg 2 80 jaar 
31-07 Mevr. H. Groen, Leeuwerikstraat 5 84 jaar 
04-08 Dhr. H. Duker, Burg. Van Veenlaan 5a   84 jaar 
07-08 Mevr. H. Kuipers de Noord, Ds. van Halsemastraat 9    94 jaar 
07-08 Mevr. G. Vink-Bouwknegt, Rembrandstraat 13 81 jaar 
10-08 Mevr. H. Hulst-Karsten, Burg. Pastoorstraat 22 83 jaar 
10-08 Dhr. H.B. Kaptein, Kinkhorststraat 4, Meppel 88 jaar 
13-08 
15-08 

Dhr. J. Kwint, Ds. van Halsemastraat 12/15  
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8     

84 jaar 
81 jaar 

22-08 Dhr. W. Kroes, Scheerweide 5   81 jaar 
23-08 Mevr. A. Hooiveld, Rembrandtstraat 5 95 jaar 
23-08 Dhr. G.W. Hopman, Kolderveen 13   85 jaar 
31-08 Mevr. G. van Dijk-Kooiker, Ds. van Halsemastraat 12/30  92 jaar 
04-09 
06-09 

Mevr. J. Altena-Bakker, Kolderveen 78  
Mevr. P. de Boer-van Veenendaal, Korenstraat 43, Hoogeveen 

84 jaar 
87 jaar 

06-09 Dhr. H. Hofman, Burg. Weimalaan 15 
 

83 jaar 

24-08 Dhr. en mevr. Boer- Piersma, Polderstraat 17  50 Jaar getrouwd 
25-08 
05-09 

Dhr. en mevr. Klein-Kroes, Weth. Vosstraat 25  
Dhr. en mevr. Katers-Ellen, Kolderveense Bovenboer 55 

40 Jaar getrouwd 
55 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de 
belangstelling, in welke vorm dan ook, tijdens 

de ziekte en na het overlijden van mijn 
vrouw, Lies Vuursteen. 

 
Ook wil ik iedereen bedanken voor alle 

kaartjes en appjes na mijn operatie. 
Menno Brouwer 

 

STARTDIENST  
 

Zondag 17 september organiseren wij de 
startdienst. ‘Het startmoment’ voor het 
nieuwe kerkelijke jaar na de zomerperiode.  
 
Het thema van de dienst is ‘Ga je mee?’ Dit 
sluit aan bij het landelijke thema. De 
voorbereidingen zijn net gestart. Het belooft 
een interactieve ochtend te worden.  
 
We starten, voor wie dat wil, met een 
ochtendwandeling onder leiding van enkele 
bekende dorpsgenoten, die je in een 
wandeling van een half uurtje meenemen 
langs de mooie plekjes van het dorp. 
Onderweg is er natuurlijk tijd voor een mooi 
gesprek. We verzamelen om 9.00 uur bij de 
kerk en vertrekken om 9.15 uur.  
Om 10.00 uur start de ochtenddienst met 
een ontbijt in de kerk, dat geheel wordt 
verzorgd door de commissie met producten 
van verschillende voedselproducenten uit het 
dorp. Na het ontbijt gaan we verder met een 
interactieve dienst met veel zang, muziek en 
een kennisquiz. Deze quiz kan je alleen doen, 
maar ook in tweetallen of een groepje. In de 
Drieluik die na de zomer uitkomt, laten we u 
meer details weten.  
 

Schrijf in ieder geval de datum alvast in uw 
agenda. Graag hopen we u en jullie allemaal 
te kunnen begroeten. 
 
De startdienstcommissie:  
Johan Prosman, Anneke Hertong, Roel Haaze, 
Aaltje Compagner, Jennet van Dijk en Irna 
Oosterhuis 
 

NIJEVEEN GEEFT WARMTE! UPDATE 
 

 

Afgelopen winter hebben we een succesvolle 
actie gehad waar u uw energiecompensatie 
kon geven aan mensen die het hard nodig 
hebben. Wij als gezamenlijke diaconie 
Nijeveen e.o. mochten een flink bedrag in 
ontvangst nemen. Waarvoor nogmaals dank! 
 
Er is bij ons een aantal verzoeken 
binnengekomen en daar hebben wij aan 
kunnen voldoen. Het is fijn om te weten dat 
we hebben kunnen helpen. Een ander deel 
staat op onze rekening gereserveerd voor 
zaken die eventueel nog komen gaan. Wij 
weten immers ook niet wat komende winter 
ons gaat brengen. 
De gezamenlijke diaconie 
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EENZAAMHEID 
 

Eenzaamheid: de sneeuwbal rolt. 
Wat een mooie eerste bijeenkomst hebben 
we gehad met een aantal mensen uit 
Nijeveen en omgeving. Er zijn contacten 
gelegd, gesprekken gevoerd en ook afspraken 
gemaakt. De mensen die zich hadden gemeld 
tijdens de e-meeting van 19 maart over 
eenzaamheid hebben we eind mei bij elkaar 
geroepen voor een eerste bijeenkomst. Doel 
hiervan was om elkaar te ontmoeten, maar 
vooral ook om de groepen bij elkaar te 
brengen: de fietsers, de kokers en eters, de 
knutselaars, enz. Hier zijn de eerste 
afspraken gemaakt om samen met elkaar iets 
te ondernemen, samen het avontuur aan te 
gaan. Maar er gebeurde zoveel meer dan 
dat! Er ontstonden mooie gesprekken aan de 
tafels.  
Er kwamen geluiden op om ook als groep 
weer eens bij elkaar te komen. Gewoon voor 
de ontmoeting, het gesprek en een kopje 
koffie. Dat willen we na de zomer ook zeker 
gaan oppakken. 
 
Voelt u zich / voel jij je ook (regelmatig) 
alleen en zou u / jij ook graag deze kans 
willen aangrijpen om andere mensen te 
ontmoeten en samen een activiteit op te 
pakken?  
Of zoekt u / zoek je iemand om mee in 
gesprek te gaan? U / jij bent van harte 
welkom om zich / je bij ons aan te sluiten! 
Aanmelden kan via mail bij  
jennetvandijk@ziggo.nl of bel met  
Jennet 06-47240342. 
 
De sneeuwbal rolt, laten we hopen dat hij 
snel groter gaat worden. Alleen samen 
kunnen we eenzaamheid doorbreken. 
Jennet van Dijk, Anja Winters, 
Anneminke Drost en Fenneke Wiepkema 
 
 
 
 
 

ZO KAN HET LICHT ERIN 
 

Op woensdagavond 20 september 
aanstaande wordt ´s avonds in de 
Clemenskerk van Havelte een luisterverhaal 
gepresenteerd over Leonard Cohen.  
De dichter en zanger Leonard Cohen (1934 -
2016) schreef prachtige liederen over zijn 
levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en 
licht. 
Op deze avond 
luisteren we naar 
zeven van zijn mooiste 
liederen en 
tussendoor wordt 
over zijn leven verteld.  
 
Het wordt een 
meditatieve 
bijeenkomst die wordt 
verzorgd door Frank 
Kazenbroot. Frank was 
lang kloosterling in de Abdij van Berne en is 
nu geestelijk verzorger in een ziekenhuis. De 
organisatie van deze voor iedereen gratis 
toegankelijke bijeenkomst is in handen van 
de Werkgroep Lerende Weg van de 
Protestantse Gemeente te Havelte. Aanvang 
19.30 uur. Nadere informatie volgt na de 
zomervakantie. 
 

CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING  
 

Verfrissend, verrassend, verrijkend, 
veelkleurig. 
Waar ben je naar op zoek? Wat verwacht je 
van dit leven hier en nu? Heeft het leven zin? 
 
Levensvragen die jij je misschien op dit 
moment stelt. Vanuit het christelijk geloof 
blijken verrassende antwoorden en inzichten 
mogelijk. Of je nu gelovig bent of zoekend, 
twijfelt of zeker weet: theologie is een 
veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over 
God en mensen, over aarde en hemel, over 
verleden, heden en toekomst. 
Theologie voor Geïnteresseerden is een 
driejarige cursus waarin alle vakken aan bod 
komen die een voltijds theologieopleiding 

mailto:jennetvandijk@ziggo.nl
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ook biedt. Hierin worden inzichten en 
antwoorden aangereikt op geloofs- en 
levensvragen vanuit verschillende geloofs-
visies. Deze cursus biedt een breed palet aan 
mogelijke antwoorden op theologische 
onderwerpen. Daarmee is er ruimte voor 
verschillen. Cursisten reageerden als volgt: 
“Ik had niet zo veel meer met de kerk maar 
er zijn nu weer nieuwe bronnen 
aangeboord.” “Je hebt gesprekken met 
anderen over de zin van het leven en je leert 
na te denken over de essentie van ons 
bestaan en je eigen mening daarover te 
vormen.” “De cursus raakt me persoonlijk. 
Het is niet alleen meer te weten te komen 
over God, de Bijbel en de kerk, maar door 
vakken als ethiek, pastoraat en filosofie leer 
je jezelf beter kennen en groei je in je 
geloof.” 
De cursus start weer in Assen op 17 oktober 
2023 en is wekelijks op dinsdagmorgen van 
09.00 – 12.15 uur, behalve in de 
schoolvakanties. Elke morgen bestaat uit 
twee vakken met een pauze daartussen. Op 
donderdagavond 12 oktober 2023 bent u van 
harte welkom om kennis met ons en met 
elkaar te maken en om uw vragen te kunnen 

stellen. De avond begint om 19.30- tot 
hooguit 21.30 u. We verwelkomen u dan in 
het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA 
Assen. We zorgen voor koffie/thee met koek.  
Meer informatie is ook te vinden op 
www.tvgassen.nl. U mag voor meer 
informatie ook onze secretaris, Bert van 
Maanen, bellen onder 06-5184 6656. Bij hem 
kunt u zich ook aanmelden. 
 

VOEDSELBANK 
 

Het rekeningnummer van de Voedselbank is: 
NL55RABO0101056672, Ten name 
van: Stichting Voedselbank Zuidwest Drenthe 
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Ie maggen hier altiedhenkommen 
 
Ik heb altijd mijn best gedaan het dialect te 
onderdrukken. Als docent/leerkracht hoor je 
Nederlands te spreken toch? Soms schaamde ik 
me ervoor als mijn ouders plat praatten in het 
bijzijn van vrienden en ik vond het vreselijk als 
iemand aan mijn dialect kon horen waar ik 
vandaan kwam. Een tijdje geleden volgende ik 
een studiedag over Nedersaksisch in het 
onderwijs. Deze studiedag bracht mij nieuwe 
inzichten, evenals een podcast over de 
Nedersaksen. Los van de culturele waarde en de 
herkomst van de taal, heeft het ook verbinding 
met je geschiedenis en eigen identiteit. 
Bovendien zegt een taal iets over waar je bij 
hoort. Als je met streektaal bent opgevoed, is het 
in de regel de taal waarmee je de wereld 
ontdekte en spelenderwijs kennis verworven 
hebt. De moedertaal is van grote waarde voor het 
denken: leren en nadenken vinden plaats dankzij 
deze eerste aangeboden taal. En sterker nog, de 
taal die een kind aangeboden krijgt beïnvloedt 
ook het denken over de wereld. Mijn interesse 
was gewekt en bij het horen van het 
Drents/Nedersaksisch merkte ik dat ik mijn 
aandacht er beter bij had. Ook bij het schrijven 
van een verhoaltien en later gedichtjes, kwam ik 
erachter dat ik er veel plezier aan beleefde en 
makkelijker gevoelens onder woorden kon 
brengen. Ze rolden veel sneller uit mijn pen en in 
mijn hoofd dacht ik steeds meer in streektaal.  
 
Afgelopen week was ik nog even helemaal alleen 
in de kerk op Kolderveen, om de beamer te 
testen. Het verdriet van die week, de heftige 
beelden, de emoties waren voelbaar aanwezig. 
Toen ik klaar was, pakte ik mijn spullen bij elkaar 
en deed mijn oortjes in. In de podcasts over de 
Nedersaksen, die ik luisterde, werd er een 
nummer van Daniel Lohues gedraaid. Nu vind ik 
hem sowieso een grote woordkunstenaar en 
geniet ik altijd van zijn columns (in het 
Nederlands overigens), maar dit liedje raakte me 
tot in het diepst van mij ziel: 

 
 
Ie maggen hier altiedhenkommen,  
okal ben ‘k der niet  
Ie weten waor de sleutel is en waor de koffie stiet  
Ie hebben joen eigen kamertie ‘t Bère stiet al 
klaor 
Kroep hier mar fijn eben weg, as ‘t weer te 
gek wordt daor 
 
Ie weten hoe de kachelwärkt  
en gao mar fijn in bad  
De wien lig in de kelder, kiek mar,  
pak mar wat  
Laot mar weten da’j der benn,  
dan ben ‘k ok zo in huus 
Steek mar vast wat keersenanvuul joe mar thuus 
 
Soms dan zit ‘t joe niet met,  
daor kun jij niks an doen  
Soms löp ‘t joe derover,  
da’j niet weten wat a’j moeten  
Laot alles dan mar vallen en vertrek zundergeluud 
Kom hier dan mar hen, dan be’j der mooi 
ebentussenuut 
 
Blief gewoon zolange as ’t moet, zolange as ‘t kan  
Doe mar mooi wa’jwullen,  
gao ik ok mien eigen gang  
En a’j weer weggaon is ‘t ok goed,  
a’k ‘t mar eben weet  
Ach dat weet jij ook wel ja, alles is okay 
 
De taal die zo dichtbij mij stond, de sprekende 
woorden, het overviel me een beetje. De rust die 
ik voelde in deze kerk. Was dit ook niet zo’n plek? 
Zo vertrouwd, zo eigen. Net als mijn moedertaal 
geeft mijn geloof mij ook een gevoel van 
thuiskomen. Hier hoor ik bij. Het maakt deel uit 
van mijn geschiedenis, mijn identiteit. Hoe hard ik 
soms ook twijfel, hoe hard ik soms ook ontken, 
onderdruk of er tegenaan schop, ik mag er 
altiedhenkommen, as ‘weer te gek wordt. 
 
     F.K.  
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. A. Spijkerman 
Mevr. H. Mulder-Hadders 
Mevr. Lia Meijer-Buitenhuis 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De PKiN zomerdiensten zijn 2 juli weer 
begonnen en gaan door t/m 27 augustus. 
Zondag 23 juli is er weer een gezamenlijke 
dienst in de HKN. 
Zondag 30 juli is er weer een gezamenlijke 
dienst in de Gereformeerde Kerk.  
Ds. Klaas Dirks v.d. Hout uit Woudrichem is 
onze voorganger. Bij de meesten mensen wel 
bekend. 
Zondag 6 augustus is er een gezamenlijke 
dienst in HKN. 
Zondag 13 augustus is de gezamenlijke 
dienst in de HGKD. 
Zondag 20 augustus is er weer een 
gezamenlijke dienst in de Gereformeerde 
Kerk. Ds. Henk Linde uit Hoogeveen is dan 
onze voorganger. 
Zondag 27 augustus is de gezamenlijke 
dienst in de HKN. Deze dienst is de laatste 
Zomerdienst van dit jaar. Bovenstaande 
diensten zijn PKiN-diensten. 
Zondag 3 september is onze voorganger Ds. 
Jan Stap uit Wanneperveen. 
 
De zon gaat onder, valt in zee 
het brengt kleurrijke luchten mee 
ik staar naar de horizon en bedenk 
alle kleine en grote dingen 
ontelbaar vele zegeningen 
zijn Gods dagelijkse geschenk 
 
Namens de dienstencommissie, 
Jenny van Gijssel-Wever 

MEELEVEN 
 

Mevr. H. Mulder-Hadders heeft haar pols 
gebroken, maar ze is thuis. 
Mevr. Klara Faber is opgenomen geweest, 
heeft een operatie gehad en is weer thuis. 
Ook Jan Dekker is opgenomen geweest, heeft 
een beenoperatie gehad, maar is ook weer 
thuis. 
We wensen degenen die nog ziek zijn, of die 
een behandeling of een operatie moeten 
ondergaan, Gods zegenende nabijheid toe en 
kracht om te herstellen. 
  
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis k 306,  
Princes Irenelaan 4, 7941 ES te Meppel. 
Mevr. J.Kroes-Mondria, Oyershoeve 1  
afd. Tjalk 3, 8331 XR te Steenwijk  
(voorheen Weidelint) 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8,  
8332 AZ te Steenwijk. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27e , 7943 KC te Meppel 
(voorheen Scheerweide) 
 
Goede reis 
Als je een verre reis gaat maken moet er heel 
wat bagage mee. 
Weken van tevoren bedenk je al wat je 
allemaal moet inpakken. 
Sommigen gaan een avontuurlijke reis maken 
naar het buitenland. 
Ze willen kriskras door het land trekken 
zonder gids. 
Abram maakte ook een lange reis. 
Hij had geen idee waar hij terecht zou komen, 
maar hij nam wel een gids mee die hem 
leidde. 
Doordat hij deze gids vertrouwde, kwam hij in 
het land dat hem was beloofd. 
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Wij reizen niet slechts in onze vakanties, 
maar vervolgen iedere dag onze levensreis. 
Het kan een lange reis zijn, die niet altijd 
soepel verloopt. 
Onderweg komen we soms obstakels tegen; 
ieder leven kent zijn eigen hindernissen. 
En soms…. Soms kun je bijna niet meer 
verder. 
Neem Jezus mee als reisleider op je 
levensreis! 
Deze Gids laat ons nooit in de steek. Hij wijst 
de weg. 
Ik wens u een goede reis. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema 
 
Rectificatie: 
In de vorige kerkblad stond een foutje. 
De vader van Suze Hoekman is Gert Jan 
Hoekman, Kolderveen 6 en niet Jan Herman 
Hoekman. 
 

GEBOREN 
 

 
 
Op donderdag 22 juni is Rik Cornelis geboren, 
zoontje en broertje van Nico, Sofie en Marit 
Hoekman, Nijeveense Bovenboer 28. 
We willen hen namens de gemeente van 
harte feliciteren en dat het kindje mag 
opgroeien als een kind van God. 

   
VAN DE DOMINEE 
 

We hebben eindelijk een nieuw bankstel 
gekocht. Eindelijk… De oude is versleten (en 
de 3-zits wederhelft al afgeschaft trouwens) 
en zat voor geen meter meer. Maar ja, we 
moeten natuurlijk nog wel tot oktober 
wachten tot de nieuwe eindelijk echt in de 
woonkamer staat. 

Wat een zoektocht zoiets toch kan zijn… En 
wat een onrust dat toch kan geven, al dat 
zoeken naar zo’n comfortabele rustplek. 
Maar ja, uiteindelijk hebben we dan toch 
maar die ene rustplaats gevonden voor in de 
woonkamer. Of eigenlijk: twee rustplaatsen. 
Hoe belangrijk dat is, rustplaatsen hebben 
waar je heerlijk ontspannen kunt, beseffen 
we vaak veel te weinig. En dat zou voor 
gelovige mensen toch eigenlijk anders 
moeten zijn. De hele Bijbel gaat er immers 
over dat je rust zou mogen vinden. Het is de 
conclusie van het scheppingsverhaal. Er is 
zelfs een gebod uit de beroemde 10 geboden 
aan gewijd. En wat is het wat je ontvangt als 
je in vertrouwen/geloof leeft: rust. De rust 
van de ‘wetenschap’ dat God je draagt. 
Dat we dus maar veel rust in onze ziel mogen 
vonden. En dat de lichamelijke rust op de 
nieuwe bank daar maar goed aan zal 
bijdragen. 
Ds. Johan Prosman 
 

DIACONALE GELDEN 
 

Wij als diaconie willen u/jullie graag op de 
hoogte brengen en houden over wat wij met 
uw/jullie gelden doen. Transparantie is 
belangrijk.  
 
Het is onze bedoeling om dit eens per 
kwartaal met iedereen te delen. Aangezien 
dat dit jaar nog niet is gebeurd, hierbij een 
overzicht van het eerste halfjaar. 
 

Wat   Ontvangst Uitgaven 

Gift ontvangen  €20,00   

Gift ontvangen voor 
Paasattentie  € 29,50   

Werelddiaconaat  € 125,00 € 125,00 

Gift aardbeving Turkije  € 400,00 € 400,00 

Gift Hospice Meppel    € 250,00 

Gift ORA (zaadjes)    € 75,00 

Opbrengst collecte  €747,02   

 
Naast bovenstaande uitgaven zijn er nog 
uitgaven geweest voor de Paasattentie voor 
onze oudere gemeenteleden én voor kleine 
attenties, die onze contactdames/-heren bij 
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de diverse afgelegde bezoekjes hebben 
gemaakt.  
De diaconie  
 

PAASACTIE 2023 
 

Het is al bijna 3 maanden geleden dat we met 
elkaar Pasen mochten vieren. In de 40 dagen 
tijd delen we altijd spaardoosjes uit, in de 
hoop dat de gemeenteleden deze weer 
gevuld inleveren in en rondom Pasen. 
 
Nu heb ik even gewacht om te delen wat de 
opbrengst was omdat het nog wel eens voor 
wil komen dat mensen wat later de 
spaardoosjes weer terugbrengen. Uiteraard 
helemaal niet erg, ik had het zelf kunnen zijn. 
Nu heb ik onlangs het laatste spaardoosje in 
ontvangst mogen nemen. 

            
Wij hebben met elkaar voor 188 euro 
gespaard. Dit bedrag wordt overgemaakt 

naar Kerk in Actie ten name van het project 
Moldavië. 
 
Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor 
het meesparen voor dit project. Het valt 
vandaag de dag niet mee om nog (klein)geld 
op zak te hebben. 
 
Hartelijke groet, 
Jannette Klok 
 

KERKELIJKE STAND 
 

Gedoopt: 
William Oort, Kolderveense Bovenboer 12, 
geboren 27-11-2022 
Siem De Vos, Het Nieveen 37,  
geboren 18-11-2022 
 
Verhuisd: 
D. Hoekman van Bramenweg 17 naar 
Dorpsstraat 10B 6 
M. Meinen van Scheerweide 8 naar Kromme 
Elleboog 80, Meppel (blijft lid) 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar;  
11-06 Mevr. G. Westenbrink. 
25-06 Mevr. W. Brand en mevr. J. Hoorn 
02-07 Mevr. A. Hulst en  

Fam. Schrotenboer-van Eeks 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Zondag 11 juni ging dhr. Bakker uit Urk voor. 
De Schriftlezingen waren uit Johannes 14 en 
Handelingen 1. Over Bij God thuis komen. 
Stel je voor dat je altijd in een tent zou 
moeten wonen. Weer of geen weer. Zo is het 
leven hier op aarde. Dat is wel even wat 
anders dan eens een keer kamperen in de 
vakantie bij mooi weer. Gelukkig heeft Jezus 
voor ons een plaats bereid in het eeuwige 
huis waarvan God de architect en 
bouwmeester is. Jezus heeft daarvoor de weg 
geopend toen Hij ten hemel voer. 
Zondag 18 juni was de tentdienst. Er was 
daarom geen dienst in Kolderveen. We kijken 
terug op een mooie viering waarin ds. Marjan 
van Hal voorging en sprak over het thema 
‘Nog lang niet klaar’ en wat we er voor 
betekenis uit kunnen halen voor de kerken 
en het geloof. De dienst werd opgeluisterd 
door het koor Vocal@Motion uit Steenwijk 
en verder muzikaal begeleid door René 
Kolsters. Er waren mooie verhalen van 
bekende Nijeveners: Nico, Bert en Lucina van 
Wakker Nijeveen. Ook over het thema 'Nog 
lang niet klaar'. Ze vertelden inspirerend over 
hun wel/niet bij de kerk betrokken zijn. Een 
spiegel. Het was fijn dat er zoveel bezoekers 
waren, ook mensen die we anders nooit zien 
in of om de kerk. 
Zondag 25 juni was de overstapdienst voor 
de kinderen van zondagschool / nevendienst. 
Noa Karssen, Gijs Karssen, Jorne Smit, Maud 

Slijkhuis, Eden Roskam en Damiën Mulder 
maakten de overstap naar het oudere 
jeugdwerk en de kerkdiensten. We hopen 
jullie daar regelmatig weer te ontmoeten! De 
verkondiging ging over het scheppingsverhaal 
uit Genesis 1 en 2. Het ging over 
mensen voor wie God een plekje maakte 
waar ze veilig en gerust zouden kunnen 
leven. Het ging over zessen en zevens. Wij 
zijn de zessen, mensen, geschapen op de 
zesde dag. Een 6 is het hoogste wat je als 
mens kunt bereiken volgens de Bijbel – een 
10 dus. Maar geen zevens. Alleen God is de 
volmaakte ZEVEN, de volmaakt rust. 
Vandaag stonden zes jonge mensen in de 
belangstelling. En we begrepen dat het Gods 
bedoeling is dat wij als zessen wel delen in 
Gods eeuwige van de zevende dag, van Gods 
eeuwige rustdag, waarmee het 
scheppingsverhaal afsluit. 
Noa, Gijs, Jorne, Maud, Eden en Damiën 
kregen mooie Bijbelteksten mee, die speciaal 
bij hen pasten. Bovendien waren er nog wat 
doe-dingen en een mooi Bijbels stripboek. 
Zondag 2 juli was de eerste PkiN zomerdienst 
in Kolderveen. ds. Johan Prosman was de 
voorganger. We hoorden het verhaal van 
Paulus die, op zendingsreis in Athene, zijn 
mond maar niet kon houden over Jezus en de 
(hoop van) de opstanding uit de dood 
(Handelingen 17). Waar het hart vol van is, 
daar loopt je mond van over immers… Gevolg 
was enerzijds dat sommigen hem maar een 
praatjesmaker vonden. Maar anderen waren 
nieuwsgierig naar het Evangelie, het goede 
nieuws dat hij verkondigde over Gods liefde 
voor mensen. Vraag voor de vakantie voor 
ons is natuurlijk waar ons hart vol van is. 
Zondag 9 juli was de 2e gezamenlijke 
zomerdienst in de Gereformeerde Kerk. 
Mevr. T. Koster uit Barneveld was onze 
voorganger. We lazen het verhaal van Jona, 
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die geen zin had om Gods woord te gaan 
verkondigen in Ninevé. Wel begrijpelijk 
enerzijds als je bedenkt dat Ninevé de 
hoofdstad van het vijandige Assyrië was, dat 
later Jona’s land zou komen verwoesten. 
Maar ook wel onthutsend om te horen dat  
een profeet van God geen mensenlevens wil 
behoeden voor de ondergang. Gelukkig gaat 
het ook vaak goed en moest Jona uiteindelijk 
toch naar Ninevé en loopt dat verhaal goed 
af. Net als Petrus werd hij dan toch maar 
(ondanks zichzelf, dat dan weer wel) een 
‘mensenvisser’... 
 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Pastoraat 
Pastoraat is ook onderling pastoraat. 
Verbonden met elkaar, als mensen in Gods 
naam, vragen we daarom uw nabijheid, 
gebed en zorg voor de mensen onder ons die 
eenzaam zijn, rouw dragen, zorgen hebben, 
of ziek zijn. 
 
We bidden voor Bertin Huisman. Dat die zo 
lang durende chemo helpen zal. En dat jullie 
de moed erin houden bovendien. 
We bidden voor Jenny Hoorn dat zij snel mag 
opknappen van de operatie die zij onlangs 
heeft gehad. 
Dankbaar zijn we met Wolly Brand dat de 
operatie aan haar heup zo goed verlopen is, 
dat ze nu alweer stukken beter lopen kan dan 
lange tijd het geval was. En ook dat er vrijwel 
geen pijn meer is. 
Dankbaar zijn we ook dat de rug-operatie bij 
Menno Brouwer goed geslaagd is! 
 
En dan zijn er natuurlijk nog alle mensen die 
hun naam niet in het kerkblad zien, maar die 
wel onze zorg en aandacht nodig hebben. 
 
We hebben de laatste tijd van heel wat 
gemeenteleden afscheid moeten nemen. We 
gedenken hen (zie de ín memoriam). 

In een zorgcentrum wonen: 
- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman – Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer – van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”,  
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, 
EbbingeWubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a,  
7943 KC Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43,  
7908NL Hoogeveen 
 
Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling  
Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
Wijkouderling  
Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
Wijkouderling  
Ploni Beker: 06-4854 9872 
 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
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Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-12711603 
 
Ten slotte 
Geloven is heel nuttig en inspirerend. Het kan 
je hoop geven en moed om te leven. Omdat 
je een open toekomst voor je ziet. Omdat je 
als een kind kunt blijven fantaseren over 
later. Omdat je je gedragen weet door je 
hemelse Vader. Geloof in Gods liefde en zorg 
kan je door moeilijke dalen heen helpen. Of 
eigenlijk, want zo ervaar je dat: God draagt je 
erdoor heen. En als je dat geloof kunt delen 
met vertrouwde medemensen, dan kun je 
zomaar samen gaan zingen: 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
(Lied 913: 1) 

 

VAN DE VOORZITTER 
 

Festivals!? 
Elke zomer branden ze weer los: de festivals! 
Ongelooflijk dat er in zo’n klein land als 
Nederland zoveel mooie festivals 
georganiseerd kunnen worden. Ze trekken 
hordes bezoekers aan, van klein tot groot, 
van jong tot oud. Voor ieder wat wils! Velen 
van ons trekken er graag op uit en vereren 
deze festivals met een bezoek. 
 
Wat is zo kenmerkend aan deze festivals? 
Juist, de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen 
festival. Heeft u hier wel eens bij stilgestaan? 
Zonder vrijwilligers ook geen kerk. Juist, dit is 
geen verhandeling over de (komende) 
zomerse festivals maar over het mogelijk 
blijven houden van ons kerkbezoek. Geen 
eenmalig festival maar een doorlopend 
evenement: het belijden van ons geloof. Dat 
willen we graag ook zo houden en daarom 
doe ik een beroep op u of u niet die 
‘vrijwilliger’ zou willen worden die ons 
‘evenement’ mogelijk maakt.  

Dit jaar treden er vier diakenen af. De 
meesten van hen hebben er al een aantal 
periodes opzitten en maken graag ruimte 
voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën.  
Hetzelfde geldt voor de functie van 
ouderling. Ook daar ontstaan twee functies. 
 
Ik doe een dringend beroep op u om na te 
denken over de vraag of de rol van diaken of 
ouderling niet iets voor u zou kunnen zijn.  
 
We zijn een mooie gemeente met gelukkig 
veel leden. Volledig in de trend bezoekt een 
klein gedeelte de kerk. Frequent kerkbezoek 
is zeker geen ‘must’ om één van de twee 
ambten te vervullen. Het is een beroep op u 
als u uzelf graag inzet voor uw medemens. 
Omzien naar elkaar. Noaberschap.  
 
Wij nodigen ook graag jonge leden uit. Nog 
wel lid maar door omstandigheden ‘uit het 
zicht’. Denk er over na. Nieuwe ideeën zijn 
welkom en helpen de kerk verder de 21e 
eeuw in. 
Hebt u vragen of wilt u graag een gesprek 
wat de functie inhoudt, dan nodigen wij u 
graag uit voor een gesprek. Laat u 
overtuigen. Zorg dat ons ‘evenement’ ook 
komende jaren georganiseerd kan blijven 
worden. 
Pieter Remrev 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 07-05 t/m 2-07-2023 
 
Collecten in de dienst: 
CvK   € 516,13 
Diaconie  € 310.78 
Bijz.collecten  € 374,90 
 
Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor het CVK: 
Mevr. F.Nijmeijer €10,00 
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Voor het kerkhof: 
Dhr. G. Westenbrink € 20,00 
 
Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank. 
 
Collectemunten zijn verkrijgbaar  
bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen, 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

IN MEMORIAM 
LIES VUURSTEEN 

 

Lies werd geboren op 3 april 1954 in Delfzijl. 
Haar vader Egbert Vuursteen, die kapitein 
was op een kustvaarder, was op 2 april, een 
dag eerder dus, thuisgekomen. Later, toen hij 
aan wal kwam, werd vader Egbert  
mede-directeur van de Wagenborg Shipping 
B.V.. Lies bracht haar jeugd door in Delfzijl. Ze 
bezocht de Mavo en heeft later haar 
kappersdiploma gehaald en nog weer later 
het diploma als schoonheidsspecialiste.  
Ze was 18 jaar toen ze Wiebe Heins leerde 
kennen en 29 jaar toen ze in 1983 met hem 
trouwde. Ze hadden - zeer vooruitstrevend - 
vanaf 1977 samengewoond. In 1997 kregen 
ze dochter NAMAI. Namai was geboren in 
Thailand en wees. Lies en Wiebe hebben 
Namai geadopteerd toen ze vier jaar was. 
Wiebe (stuurman) heeft eerst samen met 
Menno Brouwer (kapitein) gevaren in de 
kustvaart. In 1986 hebben ze hun 
kustvaarder (gezamenlijk bezit) verkocht 
omdat Menno vanwege gezondheidsredenen 
met varen moest stoppen. In 1989 wordt de 
AMY te water gelaten. Een kustvaarder die 
Wiebe samen met zijn schoonvader had laten 
bouwen. De AMY (de derde van Lies’ haar 
doopnamen) is naar Lies vernoemd. Wiebe 
was de eerste kapitein van de AMY, bezit van 
de familierederij Vuursteen. Toen Wiebe 59 
was, is hij overleden (2012). Na het overlijden 
van Wiebe is Lies enkele jaren weduwe 
geweest. 
 
Samen met Wiebe heeft Lies in 2010 een huis 
gekocht op Ameland, daar waren ze toen, 
maar ook later, regelmatig te vinden. 

Doordat de familie Vuursteen ingetrouwd 
was (Opa Vuursteen) in de familie 
Wagenborg hadden ze vrij reizen met de 
veerboot van de Rederij Wagenborg. 
 
Na het overlijden van Wiebe kwam Lies 
opnieuw in contact met Arie Kleine, die als 
stuurman onder Menno had gevaren. Hij was 
verhuisd naar Vollenhove. Ze trouwden en 
Lies ging bij Arie in Vollenhove wonen. Arie 
was toen al ziek en overleed op 1 november 
2015. Arie was toen 74 jaar. Ze was opnieuw 
weduwe. De laatste woorden van Arie waren: 
“als er wat is, ga dan naar Menno.” 
Zo kwamen Lies en Menno weer in contact 
met elkaar.  
In 2017 zijn Lies en Menno met elkaar 
getrouwd. Ze hebben het huis aan De Wilgen 
gekocht en prachtig laten verbouwen.  
 
Plotseling groeide de familie van Lies. Naast 
Namai en haar gezin, kwamen daar plotseling 
de kinderen en kleinkinderen van Menno bij. 
In haar huwelijk met Menno, met wie ze 
gelukkig was, werd Lies weer een trouw 
kerkganger, daarvoor ging ze af en toe. 
Lies heeft een gelukkig leven gehad. De 
laatste paar jaar met Wiebe waren niet 
gemakkelijk. Het huisje op Ameland was Lies 
haar lust en haar leven. Regelmatig moest ze 
even een weekje naar Ameland. Ze heeft 
goede herinneringen aan haar jeugd. Ze had 
fijne ouders, ze heeft het als fijn ervaren toen 
haar vader aan wal kwam. Ze had een goede 
relatie met hem. Dat Namai en haar kinderen 
een eind weg woonden vond ze jammer.  
 
Een diep verdrietig moment in het leven van 
Lies en Menno was het afscheid van Laura, de 
dochter van Jolanda en Roberto, in 
september 2022. In diezelfde periode kreeg 
Lies te horen dat ze kanker had, die was 
uitgezaaid. Dapper is ze de strijd aangegaan. 
Na de kuren bleken de tumoren wel kleiner 
te zijn geworden. Echter al spoedig bleek dat 
die weer gingen groeien. De laatste maanden 
van haar leven was ze dapper. Op een 
bepaald moment werd de zorg thuis te zwaar 
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en ging ze naar het hospice Eesinge waar ze 
liefdevol verzorgd werd. Op 22 juni 2023 
heeft Lies het leven los moeten laten en 
mocht ze naar het huis van haar hemelse 
Vader. 
 
De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 
28 juni 2023 in de Hervormde Kerk van 
Kolderveen. In deze dienst hebben Namai 
(dochter van Lies), neef Echbert en Jolanda 
(dochter van Menno) iets verteld over hun 
leven met en herinneringen aan Lies. We 
hebben liederen gezongen die Lies zelf had 
uitgezocht. Voor de overdenking had Lies 
Efeze 4: 2-7 als tekstgedeelte gekozen, 
dezelfde tekst als waarmee haar huwelijk 
met Menno werd ingezegend.  
Het thema van de overdenking was “Houd 
van elkaar”. Aansluitend aan de 
afscheidsdienst hebben Menno en Jolanda 
bloemen gelegd op het graf van Laura. 
Daarna is de familie naar het Crematorium 
Reestborgh te Meppel gegaan. Daar hebben 
we met een korte liturgie afscheid genomen 
van Lies.  
Aansluitend zijn we naar De Schalle 
(Nijeveen) gegaan, waar we met de gasten 
een broodje en een kop soep hebben 
genuttigd. 
Ds. Jan Stap 
 

IN MEMORIAM 
SANNE DE JONG 

 

Zaterdagmiddag 1 juli namen we in de 
Kolderveense kerk afscheid van Sanne de 
Jong. Zij werd geboren op 7 juli 2004 en 
overleed na enkele jaren ziekte op 26 juni 
2023. Hoe kort mocht Sanne slechts leven! 
Verdriet vult ons hart. 7 juli zou ze 19 jaar 
worden. 
 
Sanne woonde met haar ouders Guido en 
Roelie en haar broer Sjoerd aan de 
Kolderveense Bovenboer 19. Geboren werd 
ze in Hazerswoude en in groep 8 zijn ze hier 
komen wonen. 
We hebben haar leren kennen als een lief 
mens, toegewijd, hoopvol dat God wel 

engelen zou sturen om haar te genezen van 
de botkanker waar ze zo doodziek van was. 
De aartsengel Rafaël vooral, wiens naam 
immers betekent ‘God geneest’, zou haar 
(ons) toch zeker niet in de steek laten? Zo 
graag had ze nog geleefd. Al was het alleen 
maar voor haar grote droom: juf te worden 
op de basisschool! 
 
Wel wetend dat de kans op genezing heel 
klein was hebben we samen omhoog 
gekeken, geprobeerd alvast een blik vooruit 
te werpen, een open toekomst te zien bij 
God thuis. Dat hielp wel een beetje. Het gaf 
de rust dat het op een of andere manier toch 
goed zou kunnen aflopen. 
 
Zo hebben we ook in Sanne’s afscheidsdienst 
geprobeerd omhoog te kijken. We lazen in de 
Bijbel (Openbaring 21) over het visioen van 
de apostel Johannes, over het hemelse 
Jeruzalem, over de vrede waar we zo naar 
verlangen. Geen rouw, verdriet of dood 
meer. Alles edelstenen (daar had Sanne wat 
mee!), goud, schittering en vrede. We 
luisterden naar haar favoriete muziek over 
afscheid en de hemel: 
 
Remember everything will be alright 
We can meet again some where 
Somewhere far away from here  
Just stop your crying, it'll be alright 
 
(Bedenk: alles komt goed  
We kunnen elkaar weer ontmoeten  
Ergens hier ver vandaan  
Stop toch met huilen, het komt goed) 
(Sign of the Times – Harry Styles) 
 
causeyou're a sky full of stars 
 
(omdat je een hemel bent, vol sterren) 
(A Sky Full Of Stars – Coldplay) 
 
We hebben Sanne in Gods handen gelaten, 
gelovend dat Hij haar nooit loslaat. Wetend 
dat zij bij onze hemelse Vader eeuwig veilig 
is. Veilig in Jezus’ armen. Sanne’s naam staat, 
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vaster dan in steen, gegrift in Gods 
gedachtenis! 
We blijven meeleven met haar ouders en 
broer. We bidden voor jullie om Gods 
blijvende nabijheid en troost. 
 

IN MEMORIAM 
GEESKE KWINT - KRUITHOF 

 

Dinsdagmiddag 11 juli namen we in de 
Kolderveense kerk afscheid van mw. Geeske 
Kwint – Kruithof. Zij werd geboren op  
25 maart 1938 en overleed op 5 juli 2023. Op 
jonge leeftijd kwam ze in Kolderveen wonen 
met haar ouders die hier een boerenbedrijf 
hadden. Op 31 mei 1963 trouwde ze met 
Jakob Kwint en kwam ze te wonen in Havelte 
vanwege de smederij.  
Later, 2011, kwam ze met haar man Jakob 
weer in Nijeveen wonen, in Het Kerspel, 
vanwege de gevorderde leeftijd. In al die 
jaren was Geeske een actief en betrokken 
mens, zowel maatschappelijk als kerkelijk. 
Stilzitten deed ze eigenlijk nooit. Of het nu 
ging om de zondagschool waarin ze jarenlang 
actief was, of dat het nu ging om het 
huishouden, de (groenten)tuin, of de 
kringloopwinkel. Het kon zomaar gebeuren 
bovendien dat ze iemands boodschappen 
betaalde in de winkel als haar bleek dat er 
een tekort was. Ze kon dat niet aanzien. Ze 
maakte ook genoeg verdrietigs mee in haar 
leven, zoals het verlies van een voldragen 
kind. Toch vond ze dat je niet moest huilen, 
maar steeds weer je schouders eronder 
zetten en doorgaan. 
Maar nu waren we wel verdrietig. We 
moesten afscheid nemen. Daarom zochten 
we troost bij God, onze hemelse Vader, haar 
hemelse Vader. We lazen en overdachten in 
de afscheidsdienst Psalm 23: 
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan 
niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en 
voert mij naar vredig water, … Al gaat mijn 
weg door een donker dal, ik vrees geen 
gevaar, want U bent bij mij, 
 
 
 

En we zongen enkele van haar 
lievelingsliederen: 
Neem, Heer, mijn beide handen 
en leid Uw kind, 
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden 
de ruste vind! 
Te zwaar valt m’ elke schrede, 
als ’k U verlaat. 
O, neem mij met U mede, 
daar waar Gij gaat! 
 
Zo brachten we onze rouw en verdriet bij 
God en mochten we haar getroost en 
vertrouwend in Gods handen leggen. 
We leven mee met haar man Jakob en haar 
kinderen en kleinkinderen. We bidden voor 
hen om Gods troostvolle nabijheid. 
 

IN MEMORIAM 
JANET HOPMAN 

 

Vrijdagmiddag 14 juli namen we in de 
Kolderveense kerk afscheid van Janet 
Hopman – van der Linde. Echtgenote van 
André, moeder van Jennie, Wilbert,  
Jan-Arend, Albertjan en Michiel. 
Janet werd geboren op 5 oktober 1968 en 
overleed op 7 juli 2023. Hoe jong nog!  
 
Eigenlijk willen we haar nog lang niet missen. 
Wat kunnen we allemaal over Janet 
vertellen? Dat ze zo’n fijne en lieve 
echtgenote, moeder, dochter, vriendin was. 
Dat ze zo van muziek hield? Dat ze zong op 
diverse koren? Dat ze van bloemen hield, van 
stilte? Dat ze zo diep nadacht en voelde over 
het leven? Dat ze de wijze lessen die ze 
leerde over leven in liefde en dankbare 
verwondering met ons deelde? Dat ze nog 
lang hier had willen blijven? Bij haar familie, 
man, kinderen – want wat waren jullie 
gelukkig samen. 
 
Het is allemaal zo waar. En waardevol om aan 
te blijven terugdenken. Maar Janet is ons 
voorgegaan – veel te vroeg.  
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En wat ze heeft nagelaten is wat zo mooi op 
de rouwkaart staat: ‘Het mooiste wat je kunt 
achterlaten zijn sporen van liefde’. 
 
We kijken om en herdenken. Dat wilde ze zelf 
ook zo graag blijven doen. Maar tegen het 
einde zijn we ook begonnen met proberen 
omhoog en vooruit te kijken. We hebben 
geprobeerd te begrijpen wat het is om ‘naar 
de hemel te gaan’. Want daar is ze, zo 
geloven we. Zoals ze het zei tegen het einde: 
de afterparty is vast veel leuker dan hier... 
 
In de afscheidsdienst hebben we daarom 
geluisterd naar muziek die ze zo graag zong 
en waarnaar zij zo graag luisterde: Ave Verum 
Corpus (W. A. Mozart) en I’ll find my way 
home (Gregorian). Iets hemels proefden we 

daarin. Iets van de sfeer van de liefde, het 
geluk, de sfeer waar God woont, en waar wij 
zo graag ons veilig weten.  
We lazen ook uit de Bijbel het visioen van 
Johannes uit Openbaring 21 en 22, waarover 
we de laatste tijd aan de praat waren geraakt 
en dat ons hielp om verder te kijken dan het 
onvermijdelijke overlijden dat ze niet wilde.  
 
We hebben je nagekeken. Je bent ons 
voorgegaan. En wij, wij laten jou veilig in 
Gods handen. Wij bidden om de troost die Hij 
jou gaf. Dat ook wij allemaal, André en de 
kinderen het meest, getroost en hoopvol 
verder kunnen. In afwachten dat we elkaar 
weer ontmoeten. Thuis bij God. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar;  
11-06 
18-06 
 
25-6 

Fam. Twerda 
Nico, Bert en Lucina (tentdienst 
PKiN) 
Dhr. J. Meer 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We gaan nog door met de zomerdiensten tot 
eind augustus! 
30 juli: er is een dienst in de Geref. kerk. 
6 augustus: er is een dienst bij ons:  
ds. Marjan van Hal gaat voor. 
13 augustus: er is een dienst in Kolderveen. 
20 augustus: er is een dienst in de Geref. 
kerk. 
27 augustus: er is een dienst bij ons: dhr. Van 
der Sar uit Zwolle gaat voor. 
3 september: de zomerdiensten zijn voorbij. 
Ds. Marjan van Hal gaat voor, er is ook 
avondmaal. 
 

WEL EN WEE 
 

Op 5 juli is plotseling Willem ter Horst 
overleden, Het Nieveen 38. Ds. Peter van 
Heiningen heeft op 12 juli (hij is buurman en 
wij waren op vakantie) de overdenking 
gedaan. Wij wensen de familie veel sterkte 
en troost toe. 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen.  
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
Mevr. Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 
Steenwijk. 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

6 juni 2023, Voorzitter Jan van der Woerdt 
opent de vergadering. 
 
Ds. René Kok: geloof is het voertuig van onze 
inspiratie. We spreken over de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We 
krijgen hierover een informatief stuk.  
 
We kijken terug op de diensten en 
activiteiten van de afgelopen maand. In de 
dienst van 4 juni, waarin ds. Marjan van Hal 
voorging, werd voor het eerst gebruik 
gemaakt van de schermen.  
 
Tijdens de gemeenteochtend op 
zondagmorgen 4 juni was er een open sfeer. 
De gemeenteleden stelden goede vragen 
over de gebouwen, zoals over mensen 
meenemen in de opties van het kerkgebouw. 
We zijn de opties voor de gebouwen aan het 
onderzoeken. Door de voorzitter is aan de 
aanwezigen gevraagd: als iemand nog ideeën 
heeft, laat het ons weten. Graag binnen twee 
weken na verschijnen van de Drieluik van juni 
reageren. Er wordt een informatief stukje 
naar de gemeenteleden gestuurd als de 
opties duidelijk zijn. Eén van de mogelijke 
opties is het overdragen van de kerk aan de 
stichting Drents Landschap. Deze stichting 
heeft 300 gebouwen in beheer, waarvan 5 
kerken. We zitten nu in de fase van 
onderzoeken. Voor het overdragen van 
gebouwen aan een stichting zijn er landelijke 
regels waar we aan gebonden zijn.  
 
Binnenkort zal er een gesprek zijn van 
kerkrentmeesters van de drie kerken met 
CCBB (Classicale Colleges voor de 
Behandeling van Beheerszaken).  
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Gehoord de gemeenteleden tijdens de 
gemeenteochtend van 4 juni is de Plaatselijke 
regeling, versie 9 februari 2023 (GV/RK), 
tijdens deze vergadering vastgesteld. De 
regeling wordt ondertekend door de 
voorzitter Jan van der Woerdt en de scriba 
Gea Veeloo.  
 
Roeleke Hoekman wordt ouderling-
coördinator bezoekmedewerkers.  
 
We hebben besloten om met onze kerk weer 
mee te doen aan het Feest van de Geest 
2024, thema: ‘Troost’. Het Feest van de Geest 
is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, 
Pinksteren en Architectuur van 
Kerkgebouwen. In de periode tussen 
Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open 
voor het publiek. Kunstenaars presenteren 
en exposeren nieuw gemaakte kunst, 
geïnspireerd op het Pinksterfeest en de 
architectuur van kerkgebouwen.  
 
We gaan mensen vragen voor de bediening 
van het video-systeem in de kerk. Iedereen 
kan zich aanmelden.  
 
De voorzitter geeft een terugkoppeling van 
het SAGE-overleg. Kolderveen heeft 
ingestemd met het gezamenlijke programma 
2024, in 2024 gaat elke week één kerk dicht.  
 
We kregen een uitnodiging van Kolderveen 
voor een gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering op woensdag 13 
sept 20.00 uur, HGKD. Wij gaan akkoord met 
datum en tijd.  
 
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk 
heeft ingestemd met gezamenlijke diensten 
na de herfstvakantie. De aanvangstijd van de 
gedachtenisdienst, dit jaar zondagavond  
26 november, zal weer naar 19 uur gaan.  
 
De jaarrekening 2022 van de diaconie wordt 
toegelicht. We hadden in 2022 een negatief 
resultaat, omdat er extra geld naar het 
energiefonds is gegaan. Hierdoor moesten 

we schrappen in verschillende uitgaven. We 
hebben gelukkig nog genoeg reserves.  
 
De kerkrentmeesters meldden dat de 
kosterswoning op zeer korte termijn 
spouwmuurisolatie krijgt. Ook wordt het 
schilderwerk gedaan. Verder worden offertes 
aangevraagd voor de ketel in de 
kosterswoning.  
 
De kerkrentmeesters hebben bij elkaar 
gezeten voor het verzamelen van de 
gegevens voor de bruidsschatberekening. 
Deze gegevens zullen worden aangeleverd 
aan de Stichting Drents Landschap. 8 juni 
hebben de kerkrentmeesters vergadering 
met de Stichting Barbara. De voorzitter, Geke 
Moes, legt haar functie neer en Jaap van der 
Niet zal haar opvolgen.  
 
Jan geeft een terugkoppeling van het gesprek 
met de Mozaïek kerk op 8 mei. De voorzitter 
van de Gereformeerde Kerk, Klaas Neutel, 
was ook bij dit gesprek aanwezig. Het was 
een prima en informatief 
kennismakingsgesprek. Het verzoek van de 
gesprekspartners van 
Mozaïek om deel te mogen nemen aan de 
tentdienst en de braderie is besproken. 
Hierop hebben Klaas en Jan later aan 
Mozaïek laten weten: omdat zij een regionale 
kerk zijn, hebben we dit (tentdienst en 
braderie) voorlopig afgehouden. Iedereen is 
uiteraard welkom.  
 
Voor de sluiting leest Jochem Slijkhuis van 
Toon Hermans het gedicht: Een mens is niet 
zomaar een dingetje. 
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IN MEMORIAM 
WILLEM TER HORST 

 

Een week na het overlijden van Willem ter 
Horst hebben we afscheid van hem genomen 
in het crematorium te Meppel.  
Op 78 jarige leeftijd overleed hij plotseling op 
die stormachtige woensdag, de 5e juli!  
Het was een heftig gebeuren voor zijn vrouw 
en kinderen, want al was hij wel ziek en met 
onderzoeken bezig, dit kwam heel 
onverwacht.  
 
De boom – want Willem was een boom van 
een kerel – was geveld… of: de pijp die altijd 
in zijn mond bungelde, was uitgebrand....  
Hij was een rustige man die voor zijn vouw en 
kinderen, maar ook voor kleinkinderen, een 
steun en toeverlaat was. In hun 54-jarig 
huwelijksleven hebben ze vreugde én 
verdriet gekend. Niet in de laatste plaats 
omdat op de leeftijd van vier maanden hun 
eerste kindje is overleden: John. Dan ga je 
wel door de diepte; maar het heeft hen ook 
nog meer bij elkaar gebracht. Gelukkig 
kregen ze nog drie kinderen en door hen ook 
vijf kleinkinderen. Op de kaart stond: een 
geweldige vader en een trotse opa! En 
daarvan getuigden de kleinkinderen ook bij 
het afscheid. Lief en roerend. Wat gaan ze 
opa missen, zijn raad en daad, zijn rust en zin 
om spelletjes te doen, met name schaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem is weliswaar geboren in Dedemsvaart 
maar eigenlijk van de wieg af aan getogen in 
Meppel. Daar volgde hij de lagere en 
middelbare school. Vervolgens ging hij naar 
de HTS in Zwolle: Weg en Waterbouw. 
Werkzaam was hij in Vollenhove bij het 
Waterbouwkundig laboratorium.  
 
Na hun huwelijk woonden zij in Emmeloord 
en in Nijeveen, waar Willem ook een aantal 
functies bekleedde o.a. een achttal jaren 
Ouderling – Kerkvoogd bij de Hervormde 
gemeente. Maar naast het gezin was de rode 
draad in zijn leven toch wel de Padvinderij!  
Tot op hoge leeftijd ging hij nog altijd 
kamperen met vrienden uit die kring. Tentje, 
vuurtje stoken en heerlijk praten enzo. 
 
Bij het afscheid hebben we stilgestaan bij 
Psalm 33, waaruit hun huwelijkstekst was 
genomen, vers 22. De bijbel in gewone taal 
zegt het zo eenvoudig: Heer, laat ons uw 
liefde zien! Op U vertrouwen wij… Dat 
vertrouwen mag voor Roelie en haar 
kinderen de kracht zijn om verder te gaan op 
de weg door het leven zonder hem die haar 
en hen zo lief is. 
 
Peter van Heiningen, de overbuurman 
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KERKDIENSTEN:  

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 

 
Zomerdiensten        

Zondag 23 juli Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrent.beheer 

Zondag 30 juli Geref.Kerk 10:00 Ds. K.D. vd Hout, Woudrichem  Dhr. A. Kroes Kerk Diaconie 

Zondag 6 augustus Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrent.beheer 

Zondag 13 augustus Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. K. Fredriks Mevr. M. Withaar Kerkrent.beheer Diaconie 

Zondag 20 augustus Geref.Kerk 10:00 Ds. H. Linde, Hoogeveen  Mevr. M. van Dorsten Kerk Diaconie 

Zondag 27 augustus Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Dhr. H. van der Sar, Zwolle Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkrent.beheer 

       

Zondag 3 september Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Stap, Wanneperveen Dhr. A. Kroes Kerk Bloemenpot 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkrent.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. C. J Kolijn Mevr. A. Westenbrink Kerkrent.beheer Diaconie 


